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Ln N D De landbouwcursus maakt je een beetje een ander mens...

De voorbije winter kwamen we opnieuw met een groep boeren [M/V]

bijeen op de Kollebloem om samen de Landbouwcursus te doorgronden.

In acht sessies bogen we ons over telkens een volgende voordracht in de
reeks. Bioboer Jan Heyrman was er de afgelopen winter ook bij, en we laten jullie graag
meegenieten van zijn verslag. Jan nodigt jullie namelijk uit. Lees maar ...

Er waseens..

Een landbouwer, op zoek naar de ultieme waarheid over bodemverzorging, plantenverzorging,
kortom, op zoek naar hoe moet het nu om van landbouw een succesverhaal te maken. Of anders
gezegd : op zoek naar de formule om mooie landbouwgewassen te telen, gelukkige boerderijdieren
en stralende klanten.

Hij leefde in een land waar de cursussen en opleidingen, poeders, korrels, vloeistoffen zo rijkelijk
aanwezig waren dat hij niet meer wist wat gekozen.

Gelukkig waren er ontelbare adviseurs en specialisten die hem kwamen vertellen wat nu echt de
ultieme methode was, zo moest het lukken, maar toch...

Hij keek om zich heen in zijn mooi land en wat hij zag aan landbouw gaf hem geen goed gevoel, hij zag
veel ziekten, plagen, problemen.

lets zat fout in de methode, alles was te kunstmatig, dus hij besloot de weg te bestuderen van de
dicht-bij-de-natuur methode : de biologische enlof biologisch-dynamische landbouw.

Doch, dit leek wel van de regenin de drup, onkruid, insectenplagen, en schriel groeiende gewasjes
hielden hem s 'nachts uit zijn slaap.

Enige tijd later, herinnerde hij zich dat er een boek bestaat dat landbouw anders bekijkt, de
landbouwcursus, en dat hij er zelfs ooit een exemplaar van kocht. Na een korte zoektocht in de
boekenkast ligt voor hem : “"Vruchtbare landbouw op biologisch-dynamische grondslag™, auteur
Rudolf Steiner.

Hij had het boek ooit al open, en sommige hoofdstukken leken eenvoudig, maar bij het herlezen,
totaal onbegrijpelijk of andersom. Gelukkig, of toevallig, vernam hij via een nieuwbrief van
Landwijzer dat er te lande en des winters, de landbouwcursus in groep wordt gelezen, begeleid door
iemand met ervaring in de materie.

Dus vol enthousiasme werd ingeschreven voor dit avontuur.

Per avond werd een hoofdstuk besproken, in groep, en hij leerde dat velerlei visies, enorm
verbredend werken, ieder zag het een beetje anders, soms zo anders dat hij er nooit toe zou
gekomen zijn.



Zijn conclusies na het volgen van een winter landbouwcursus :

In de landbouwcursus staat niet hoe jij het moet doen, er staat wel in hoe je zelf gedachten kan
ontwikkelen om te komen tot het gewenste resultaat.

Als mens en ook als bedrijf ben je een deel van een groter geheel, en je leert best groot te denken,
de hele kosmos wordt betrokken.

Het samen lezen en bespreken van de landbouwcursus werkt zo verrijkend, dat ik al uitkijk naar een
volgende sessie, hopelijk ben jij lezer, er ook bij, want eigenlijk zou iedereen deze ‘cursus’ moeten
gevolgd hebben.



